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VAN DE EVANGELISATIEPOST

Verlost van de boze machten

Vrienden, al eerder noemden wij hoe donker en occult
het gebied rond en in Uden is. De boze machten en
demonen zien we bij de vele mensen die hun tuin
met Halloween optuigen. Zij proclameren daarmee
de dood, angst en bijgeloof. Juist daar zijn wij geroe-
pen om het evangelie van Jezus Christus te prediken.
Het werk van de Heere Jezus die mensen van die
machten bevrijdt. Dit gebeurt ook in Uden.

Janneke zat gevangen onder een occulte macht, waar-
door angst en verdriet haar leven tekende. Hoewel ze
een tweede graad in het occultisme had, kon ze niet
nalaten naar de kerk en de Bijbelstudie te komen. Ze
ging om hulp zoeken bij Jezus Christus. Door Gods ge-
nade werd Janneke door Jezus verlost. Haar boeken en
afgodsbeelden van grote waarde heeft ze in haar tuin
verbrand (zie foto). Janneke heeft haar zonden beleden
en deed belijdenis van haar geloof. Ze werd gedoopt in
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Het geloof van Janne-
ke werd direct al op
de proef gesteld. Ze
viel van de trap en kon
daardoor niet naar de
diensten komen. Even
later knapte ze weer
op en wij ontmoetten

haar weer in de kerk.

Kort daarna was ik onderweg naar Brabant en kwam
het sterk bij mij op om Janneke te bezoeken. Daar
aangekomen stond de ambulance en een brancard
voor de deur. Janneke was in de tuin gevallen. Ze had
een grote hoofdwond en veel bloed en er lag veel
bloed op de grond. Het ambulancepersoneel gaf ad-
vies om de wond te laten hechten bij de huisarts. Met
Janneke ben ik naar de huisartsenpost gereden. Ik ze:
“Janneke, hoe ervaar je nu al deze beproevingen?” Ze
zei: “Nu heb ik een adres voor al mijn zorgen en pijn.
Ik breng alles bij de Heere Jezus.” Wat een mooi ge-
tuigenis van Janneke! Een lieve vrouw die steeds eigen
gebakken cakes meebrengt naar de kerk.

Veranderingen

Vrienden, wij maken met dankbaarheid gebruik van
een gymzaal in een basisschool waar veel werk in zit;
in de opbouw en het opruimen. Daarom zoeken wij
naar een permanent gebouw waarin alles kan blijven
staan waar we mensen kunnen ontvangen. Ons ge-
bed is tot onze Zaligmaker. “Voor koper zal Ik goud
brengen, en voor ijzer zal |k zilver brengen, en voor
hout koper, en voor stenen ijzer” (Jes. 60:17) Evan-
gelist Albert van Bragt, die door de stichting voor an-
derhalve dag is aangenomen, gaat ermee aan de slag.
Hartelijke groet uit Uden en wij wensen u allen Gods
zegen en nabijheid.

Evangelist P. Pols



Uitdagingen in Uden

Op onze eerste vergadering van dit seizoen is deze
afbeelding gedeeld binnen onze groepsapp als een
aanmoediging om met elkaar in gebed te gaan en
onze zorgen bij de Heere God te brengen.

We hebben samen het verhaal gelezen van Elia op
de Karmel. Hij stond helemaal alleen tegenover 450
priesters van Badl. Hij bad tot God: ‘Laat vandaag
zien dat U God bent!" En God antwoordde het ge-
bed van Elia met een machtig wonder. Diezelfde
God leeft! Hij hoort ook onze gebeden! Hij geeft
telkens weer de kracht om verder te gaan en uitda-
gingen het hoofd te bieden.

Want uitdagingen zijn er:
- Een uitgedund team
- Een groeiend aantal kinderen dat de club bezoekt

Op een bijzondere manier is ons team de afgelopen
periode uitgebreid. Via een app-oproep hebben we
om hulp gevraagd bij oud-teamleden in de hoop dat
zij een aantal gaten in onze planning zouden kunnen
opvullen. E€n van hen heeft inmiddels een functie
bij stichting Gave (een stichting die christenen be-
wust wil maken van de roeping om vluchtelingen
een thuis te bieden). Hij heeft contact met viuch-
telingen in het AZC in Uden en vertelde dat er
twee Iraanse christenvrouwen bereid zijn om te as-
sisteren op de kinderbijbelclub. Inmiddels zijn deze
vrouwen komen helpen en zijn we ze enorm gaan
waarderen in de praktische, liefdevolle hulp die ze
bieden op onze club.

We zijn erg blij met onze tweede uitdaging: dat er
zoveel nieuwe kinderen de club bezoeken. Zoals
twee jongetjes met een Chinese achtergrond. Ze
moeten er 20 minuten voor rijden met de auto,

maar ze zijn er elke keer weer! Ze kennen de ver-

halen uit de Bijbel van hun vader, maar hun moeder
kent de Bijbel niet en op school horen ze ook niets
over de Bijbel. Ze hebben zelf aan hun moeder ge-
vraagd of ze naar onze club mogen. Ze luisteren
aandachtig, leren de liedjes heel snel en doen niets
liever dan de mooiste knutselwerkjes maken. Ook
komt er een nieuwe jongen met een moslim-achter-
grond. Bidden vindt hij ingewikkeld, dan wil hij niet
meedoen, want hij is moslim. Maar hij brengt wel
vriendjes mee naar de club en weet de verhalen van
de vorige keer tot in detail na te vertellen.

Inmiddels is het november. Er zullen nieuwe uit-
dagingen blijven komen. Bidt u met ons mee! Om
kracht, moed en wijsheid voor het team. Om ver-
dere uitbreiding van het team. Om geloof in de
harten van onze clubkinderen en hun moeders die
vaak meekomen. Om uitbreiding van Gods konink-
rijk hier in Brabant.

In Christus verbonden,
Riénne van der Bolt



MEDITATIE

Daarom madak ik u bekend, dat niemand, die door den
Geest Gods spreekt, Jezus een vervioeking noemt; en
niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door
de Heiligen Geest.

| Korinthe 12:3

De apostel Paulus zegt de Korinthiérs in dit gedeelte
dat ze heidenen waren die de afgoden dienden. Hij
geeft hen een belangrijke les over de gaven van de
Heilige Geest. Psalm 68 spreek al bij de hemelvaart
van Christus over die gaven: “Gjj zijt opgevaren in
de hoogte;... Gij hebt gaven genomen om uit te
delen onder de mensen.” Die gaven hadden Adam
en Eva in het paradijs volmaakt. Zo volmaakt dat ze
God groot maakten met de gaven die zij gekregen
hadden. Zo volmaakt dat zij niet eens zagen dat ze
naakt waren. Die gaven zijn zij door de zonden ver-
loren. “Daarom, gelijk door één mens de zonde in
de wereld gekomen is, en door de zonde de dood;
en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan s, in
welken allen gezondigd hebben.” (Rom. 5:12) Paulus
doelt hier ook op een geestelijke dood, waardoor
wij God niet meer kunnen groot maken.

Er zijn nog wel gaven na het paradijs overgebleven
bij de mensen. Wat hebben de mensen zoal ge-
bouwd; prachtige gebouwen, grote schepen. Het
luchtruim wvult zich met vliegtuigen en raketten.
Macht en roem van de rijken van deze aarde. Die
overgebleven gaven gebruiken de mensen voor hun
eigen eer en roem. Niet tot eer van God. Zijj roe-

men zoals Nebukadnezar: “Is dit niet het grote Ba-
bel, dat ik gebouwd heb.”

Dan zegt Paulus: “Ik zeg u wie door de Geest van
God spreekt.” Wacht even! Wie zijn dat? Met de
oude geest van ons gaat het helemaal mis. Wij heb-
ben een nieuwe geest nodig, die al beloofd werd in
Psalm 68. Gaven die door het werk van Jezus Chris-
tus, de Gekruisigde, bij Zijn hemelvaart werden uit-
gedeeld. Ezechiél 36:26 profeteert het: “En Ik zal
u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest
geven in het binnenste van u." Een nieuwe geest
die past bij de Heilige Geest. Met een vernieuwde
geest spreken we door de Heilige Geest.

De Heere Jezus is wel een vioek geworden. “Ver-
vloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.” (Gal.
3:13) Zo noemden de heidenen en het Sanhedrin
hem. Maar wie een nieuwe geest uit genade ont-
vangen heeft, die zijn ogen worden geopend. De
Heere Jezus gaat dan de hoogste plaats innemen.
Hij wordt ons zo dierbaar. Onze Heere Jezus hing
wel aan het hout! Maar Hij deed dat voor ons.
Christus heeft ons verlost van den vloek der wet,
en is een vioek voor ons geworden. Wie nu door
de Heilige Geest spreekt, noemt Hem Jezus de
Heere. Hij is gegeven van de Vader; Jezus Chris-
tus Die alles herstelde wat wij verloren hebben.
Amen.

Evangelist P. Pols



FINANCIEN

“Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.”
De Heere heeft de blijmoedige gever lief.

Giften t/m 14 november 2024

Gift overmaken

€ 41.848,-

TOTAAL GIFTEN T/M NOVEMBER 2024

Om uw gift over te maken kunt u uit twee betaalopties kiezen. U kunt uw gift overmaken naar
NL40 RABO 0361 7725 72 van Stichting Het Levende Woord. Of u kunt de QR code scannen
met de camera van uw telefoon of tablet en via iDeal een bedrag overmaken. Lukt het u niet

om op deze manier te betalen, dan helpen wij u graag telefonisch (06-47888112) of per mail

via de penningmeester (zie colofon).We vertrouwen op uw blijvende steun, waarvoor dank!

COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van
het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief

verschijnt 3 maal per jaar

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzi-
gingen, kunt u schrijven/mailen naar: Secretari-
aat SHLW, p/a Kooiwijk 7, 2969 LA Oud-Alblas
E sthetlevendewoord@gmail.com

W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening
NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting
Het Levende Woord

Stichting Het Levende Woord is een ANBI
erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:

www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, voorzitter
E adrdegroot@kliksafe.nl

vacature, secretaris

J. Roodenburg, penningmeester

E haro.0a.25@gmail.com

A.N. Kleijn, bestuurslid

E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, evangelist
T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:
Evang. W.A. den Hertog

Ds. M. van Kooten

Ds. J.G. van Tilburg

Ds. K. Veldman

Uit de statuten:

De stichting houdt zich bezig met evangelisa-
tiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de
hierop gegronde Gereformeerde belijdenis-
geschriften: de Drie Formulieren van Enigheid
(Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en
de Dordtse Leerregels), als enige bron en lei-
draad dient.

Indien u gebruik wenst te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief,
dan mailen naar: sthetlevendewoord@gmail.com



