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Nieuwsbrief

Vrienden, een bijzondere ontmoeting tijdens het 
evangeliseren bij het station. Hij stond daar te wach-
ten, een stukje bij ons vandaan; een Afrikaanse jon-
geman. Ik ging naar hem toe en sprak hem aan. Ik 
stelde mij aan hem voor en hij zei: “Ik heet Lucas.” 
We kwamen in gesprek en even later vroeg ik: “Wil 
je een Bijbel?’’ Enthousiast zei hij: “Ja, graag! Ik lees 
er elke dag in. Ik lees de King James Bijbel, maar ik 
ben blij met een Nederlandse vertaling erbij.’’ Dank-
baar nam hij de Bijbel aan. 

Ons gesprek ging verder. Ik zei: “Ik zie veel Afrikaan-
se vrouwen met kinderen. Soms wel met drie of vier, 
maar de vader en de man van die vrouwen en kin-
deren zijn er niet, de moeders voeden hun kinderen 
alleen op.’’ Ik vroeg hem: “Hoe denk jij daarover?’’ 
Hij zei: “Dat is zeker een groot probleem voor de 
moeders en de kinderen.’’ Hij zei: “Ik ga binnenkort 
trouwen.’’ “Wat mooi,” zei ik. “Ik wil je wat vragen. 
Als je gaat trouwen, wil je dan je vrouw trouw blij-
ven?’’ “Ja,” zei hij. “Ik beloof voor God en u als pas-
tor dat ik mijn vrouw trouw zal blijven.’’ 

Lucas ging ervandoor en ik keek hem na. Wat ver-
derop zag ik dat hij een Afrikaanse vrouw ontmoet-
te. Snel rende ik ernaartoe en riep Lucas. Hij draaide 
zich om en wachtte op mij. Ik zei: “Lucas, is dit je aan-
staande vrouw?’’ “Ja,” zei hij. ‘Ik wachtte haar op, wij 
zijn in ondertrouw.’’ Met een grote glimlach wees hij 
naar zijn aanstaande vrouw. Ik zei tegen haar: “Weet 
je wat Lucas mij net beloofd heeft? Hij beloofde voor 

VAN DE EVANGELISATIEPOST

Huwelijksbelofte

God en mij zijn aanstaande vrouw trouw te blijven.’’ 
Zij keek blij en verwonderd op en ik vroeg haar: 
“Wat vind je daarvan?’’ “O, prachtig,” zei ze. “Ik wil 
Lucas ook trouw beloven.’’ Ik citeerde de woorden 
uit Prediker 4:12. “En indien iemand de een mocht 
overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; 
en een drievoudig snoer wordt niet haast gebro-
ken.’’ Daarbij zei ik: “Ik wil jullie vertellen van de 
enige legale driehoeksverhouding. De derde wil de 
Heere zijn in jullie huwelijk. In jullie huwelijk hebben 
jullie de Heere nodig; in goede en slechte tijden. Hij 
wil helpen in jullie zorgen en noden opdat jullie af-
hankelijk van die goede God zullen zijn.’’

Dankbaar en gearmd gingen ze weg en gaven mij 
een glimlach van oor tot oor. Ik zwaaide hen na, 
verwonderd over zo’n ontmoeting. Zo’n ontmoe-
ting krijg je, die regel je zelf niet. 

Vrienden, om trouw aan onze opdracht te blijven 
hebben wij de Heere nodig, Die trouw blijft tot in 
der eeuwigheid. Hij maakte met Abraham, Izak en 
Jakob een verbond. In de doop maakt Hij een ver-
bond met ons. Dat is een geweldige belofte van God 
voor ons. Zo ook Psalm 89:35: “Ik zal Mijn verbond 
niet ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan 
is, zal Ik niet veranderen.’’ Daarmee moeten en mo-
gen wij Hem aanroepen om Zijn beloften aan ons te 
vervullen. Hartelijke groet en zegen uit Uden! 

Evangelist Piet Pols



Goud in handen…

Makdah* helpt ons al een tijdje op de kinderbijbel-
club. Ze is gevlucht uit Iran, wacht in een AZC op 
een beslissing over haar toekomst en komt op de 
zaterdagen naar onze clubmiddag.

Makdah vertelt over haar leven in Iran. Als klein 
meisje mocht Makdah op een keer een tekenfilm be-
kijken. Ze wist toen nog niet dat dit oorspronkelijk 
een christelijke tekenfilm was over een dorpje in de 
Alpen. In Iran was deze film aangepast. Er werd tot 
Allah gebeden en vrouwen liepen gesluierd door het 
dorpje. Maar één ding was niet veranderd. Dat was 
het geluid van de beierende kerkklokken. Makdah 
vertelde dat ze als klein meisje heel blij en rustig 
werd van dat geluid en dan een gevoel van vrede en 
geluk ervaarde. Als volwassene heeft Makdah via 
een christelijke vriendin over de Bijbel gehoord. Ze 
vertelde dat het erg moeilijk was om te weten wie 
je kon vertrouwen in Iran, dus ze durfde er met 
niemand over te praten. Door omstandigheden 
moest Makdah haar land ontvluchten. Tijdens haar 
vlucht werd ze geraakt door de hulp en liefde die 
ze kreeg van Filipijnse christenen die ze ontmoet-
te. Mede hierdoor is Makdah tot geloof gekomen. 
Inmiddels bezoekt ze in Nederland een christelijke 
gemeente. 

Makdah verbaast zich over ons, Nederlanders… 
Dat wij alles maar normaal vinden wat we hier heb-
ben; zoals de vrijheid om te geloven wat je maar 
wilt, de mogelijkheid om naar een kerk te gaan, om 
christelijke scholen te stichten. ‘Jullie hebben goud in 
handen en jullie beseffen het niet!’ Ze vindt het ook 
heel bijzonder dat we zomaar kinderbijbelclub kun-
nen houden in een openbaar ontmoetingscentrum 
met subsidie vanuit de gemeente Maashorst…

Makdah zet mij aan het denken over mijn houding 
ten opzichte van de kinderbijbelclub. Is het vanzelf-

sprekend geworden? Iets waar ik tijd voor inruim 
in mijn agenda omdat het óók nog moet? Makdah 
noemde het ‘goud’.�

Haar verhaal laat mij ook zien hoe wonderlijk God 
werkt. Hij kan zelfs de kerkklokken in een teken-
filmpje gebruiken om een klein, Iraans meisje te be-
reiken! Wat een bemoediging! Zo kan Hij ook ons 
clubwerk gebruiken om kinderharten te veranderen, 
zodat ze God gaan liefhebben boven alles.

Mijn gebed voor het komende clubseizoen is om 
heel veel blijdschap en verwondering bij ons als 
team als een passende reactie op de grote goedheid 
van de Gever!

Gebedspunten voor de komende tijd:
•	13 september organiseren we de Witte Tent Dag 

op het grasveld tussen de flats. Wilt u bidden om 
veel kinderen, voldoende medewerkers en een 
goede sfeer waarin we het evangelie kunnen delen 
met de kinderen?

•	Vanaf 20 september begint weer de tweewekelijk-
se clubmiddag. Bidt u mee om liefde en motivatie 
bij het team en om nieuwe mensen die willen hel-
pen?

In Christus verbonden,
Riënne van der Bolt

*	 De naam Makdah is vanwege haar veiligheid niet haar echte 
naam.

KINDERBIJBELCLUB UDEN



Maar Ruth kleefde haar aan

Ruth 1:14-17

We weten niet of Ruth, toen ze in Moab wegging 
om met haar schoonmoeder mee te gaan naar de 
grens, al besloten had om definitief mee naar Beth-
lehem te gaan. Het zou goed mogelijk zijn dat zij dat 
uit oprechte liefde voor de God van Israël, dankzij 
het goede onderwijs van Naomi, al bij zichzelf be-
sloten had.

Naomi probeert haar er nogmaals van te overtuigen 
dat ze beter terug kan gaan. Ze wijst haar op het 
voorbeeld van Orpa. “Zie,’’ zegt ze, “uw schoonzus 
is teruggekeerd tot haar volk en tot haar goden; 
keer gij ook weder, uw schoonzus achterna.’’ Met 
andere woorden: Ruth als je ooit wil terugkeren, 
doe het dan nu! Wat een diepe beproeving voor 
Ruth.

Zo kan het ook in ons leven zijn, dat er vele ge-
beurtenissen moeten komen, opdat degenen die 
trouw en oprecht zijn openbaar zullen worden. 
Ruth maakt echter een eind aan die innerlijke strijd. 
Plechtig verklaart ze dat ze vast besloten heeft om 
Naomi nooit te verlaten. Ze gaat niet meer terug 
naar haar land en familie.

Het lijkt wel of Ruth, nu haar schoonzus is wegge-
gaan, een andere taal spreekt. In ieder geval komt 
uit haar woorden de genade van God naar voren. 
Hij heeft haar hart geneigd om een betere keuze te 
maken. Dan leren we bidden: Trek ons Heere, dan 
zullen wij U nalopen.

En hoe meer Naomi probeert om Ruth van haar 
besluit af te brengen, des te vaster wordt dat be-
sluit. Ze vraagt aan Naomi om toch vooral niets 
meer aan te voeren waarom zij niet mee moet gaan.

Vastberaden wijst Ruth alle voorstellen af. De 
wijsheid, de beminnelijkheid en alle andere goede 
deugden van Naomi hebben haar besloten bij haar 
te blijven zelfs onder de huidige treurige en armoe-
dige omstandigheden. Ze wil met haar meegaan 
naar een land dat ze nooit gezien heeft en waar ze 
geen goede geruchten van heeft gehoord. Ze weet 
dat het ver van haar ouders en familie vandaan is. 
Ze wil ook onder hetzelfde dak wonen van haar 
schoonmoeder, al zou het ook maar een hutje zijn. 
Al zou het zijn dat ze samen, net als Jakob, slechts 
een steen tot hoofdkussen hebben.
Ze wil horen bij het volk van Naomi. De achterlig-
gende tijd heeft ze de aard en het karakter van haar 
schoonmoeder meegemaakt en is ze tot de conclu-
sie gekomen dat het volk van Israël een groot, wijs 
en verstandig volk moet zijn.

Ze besluit ook om deze God te willen dienen om-
dat Hij de enige, levende en ware God is van hemel 
en aarde. Ze wil alleen op Hem vertrouwen en in 
alles zich door Hem laten regeren.
Uw God is mijn God! Ze zegt alle afgoden van 
Moab vaarwel en belooft dat ze de God van Israël 
zal aanbidden. Ze wil maar één ding: De Heere tot 
haar God aannemen.

Wat een goede keus!  Is dit onze keus al geworden?

J. Roodenburg

MEDITATIE



COLOFON

Evangelisatiewerk Uden is een weergave van 

het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief 

verschijnt 3 maal per jaar.

Voor opgave van donateurs en/of adreswijzi-

gingen, kunt u schrijven/mailen naar: Secretari-

aat SHLW, p/a Kooiwijk 7, 2969 LA Oud-Alblas

E sthetlevendewoord@gmail.com

W www.kerkinuden.nl

Giften kunt u overmaken op bankrekening
NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting 
Het Levende Woord 

Stichting Het Levende Woord is een ANBI 

erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:
www.kerkinuden.nl
Adr. de Groot, voorzitter

E adrdegroot@kliksafe.nl

vacature, secretaris

J. Roodenburg, penningmeester

E haro.oa.25@gmail.com

A.N. Kleijn, bestuurslid

E ariekleijn@solcon.nl

P. Pols, evangelist

T 0180-510143 b.g.g. 06-10715814

E evangelistpols@gmail.com

Comité van aanbeveling:
Evang. W.A. den Hertog

Ds. M. van Kooten

Ds. J.G. van Tilburg

Uit de statuten:
De stichting houdt zich bezig met evangelisa-

tiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de 

hierop gegronde Gereformeerde belijdenis-

geschriften: de Drie Formulieren van Enigheid 

(Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en 

de Dordtse Leerregels), als enige bron en lei-

draad dient.

Indien u gebruik wenst te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, 
dan mailen naar: sthetlevendewoord@gmail.com

FINANCIËN

We zijn dankbaar voor alle giften die we tot nu 
toe mochten ontvangen. De Heere zegene u en 
uw gaven!

Mogen we weer op uw steun rekenen?

Gift overmaken
Om uw gift over te maken kunt u uit twee betaalopties kiezen. U kunt uw gift overmaken naar 

NL40 RABO 0361 7725 72 van Stichting Het Levende Woord. Of u kunt de QR code scannen 

met de camera van uw telefoon of tablet en via iDeal een bedrag overmaken. Lukt het u niet 

om op deze manier te betalen, dan helpen wij u graag telefonisch (06-47888112) of per mail 

via de penningmeester (zie colofon). We vertrouwen op uw blijvende steun, waarvoor dank!
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FINANCIËN

Giften t/m 25 augustus 2025� € 27.469,20

We zijn dankbaar voor alle giften die we tot nu toe mochten ontvangen. 
De Heere zegene u en uw gaven! 

 
Mogen we weer op uw steun rekenen? 
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Giften t/m 25.08.2025      EUR 27.469,20 
 
 
       

Scan de QR-code om te betalen voor gift.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 20 maart 2027.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6uegFLf

5R_-kDAFMi5QbVQ


